
Volkskrant dinsdag 30 maart: interview met Ramsey Nasr

“Alleen op pad in het onherbergzame poolgebied stapte hij vanzelf het grotere geheel binnen. “Ik 
ervoer tot in mijn diepste vezels dat ik er niet toe deed”, schrijft hij met cursivering en al in De 
fundamenten. Hij viel plots samen met vogels boven hem.”

Dit had als voorbeeld van een verlichtingservaring in een boedhistische tekst kunnen 
staan.

“Nee, ik heb het niet over een hoger kijken. Het groter geheel waar wij deel van uitmaken is geen 
hoger geheel. In het groter verband zijn wij gelijkwaardig aan elkaar, aan de dieren, de planten, 
zelfs aan de rotsen. …….
Nee! Wij zijn onderdeel van de natuur. De miljoenen dieren die wij slachten zien ons. Als je in het 
strenge poolgebeid een steen verplaatst, dan verbreek je een systeempje dat er eeuwen over deed om
zover te komen. Die rotsen zien ons”.

Een voorbeeld van wat in Taoïstische zin betekent deel te zijn van de tienduizend 
dingen. Of als toelichting bij wat Dogen verstaat onder Boeddhanatuur: 

“De verschijning van de dingen en de manifestatie van Boeddhanatuur zijn een en 
hetzelfde. Het enige wat je moet doen is ‘kijken’ “. 
(De essentie van Dogen , Michel Dijkstra, ISVW Uitgevers)


